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6. 

De IJzer aan de Amstel 

het Panopticum, augustus 1915 

 

Het Panopticum was een wassenbeeldenmuseum in Amsterdam, dat bestond van 1882 tot 

1919. Het was gevestigd op de bovenverdieping van de panden Amstelstraat 16-18, vanaf het 

balkon konden bezoekers een blik werpen in de wintertuin van het grote café-restaurant dat 

zich op de begane grond bevond. Verder kon men zich beneden verpozen in de leeszaal, die 

aan de straatkant was ingericht. 

De collectie van het museum was aanvankelijk nogal internationaal, met wassen beelden 

van Europese vorsten en andere grootheden als Bismarck, Darwin, Zola, Pasteur en Richard 

Wagner. Voor het Nederlandse deel werd veelal geput uit de Gouden Eeuw, met een 

neergeschoten Willem van Oranje, De Ruyter, Hooft, Vondel en Rembrandt, maar er waren 

ook KNIL-officieren als de generaals Karel van der Heijden, Jan van Swieten en G.M. 

Verspyck. Ook waren er enkele beeldengroepen ingericht: voor de Oranjeklanten was er een 

huiselijk tafereel van de koninklijke familie gezellig bijeen in de woonkamer van het paleis 

Noordeinde en de Marker kamer toonde het minstens zo huiselijk leven van het gewone 

vissersvolk. Voor de op sensatie beluste bezoekers was er de Gruwelkamer met 

martelwerktuigen en moordenaars, maar daar moest wel een kwartje extra voor betaald 

worden.  

Critici vonden die Gruwelkamer appelleren aan een ongezonde smaak. Daarnaast stoorden 

katholieke bezoekers zich aan de aanwezigheid van Luther, terwijl anderen bezwaar 

maakten tegen het feit dat gezichtsmaskers van Cromwell en Napoleon III in de afdeling 

‘beroemde mannen’ waren te zien, terwijl Robespierre in de Gruwelkamer was 

terechtgekomen.1 

De museumcollectie beperkte zich niet uitsluitend tot het verleden. De directie probeerde 

het publiek ook te trekken door de verbeelding van recente gebeurtenissen. Toen in januari 

1903 de Pretendent-Sultan van Atjeh en zijn zoon zich onderwierpen aan luitenant-generaal 

Van Heutsz en zijn adjudant Hendrikus Colijn als vertegenwoordigers van het Nederlands 

gezag werd een foto gebruikt om deze voor het vaderland zo glorieuze gebeurtenis zo 

natuurgetrouw mogelijk na te bootsen. 

Begin augustus 1915 adverteerde het museum trots dat er opnieuw een moderne attractie 

aan het aanbod was toegevoegd: ‘In de loopgraven aan de IJser’. Dit tafereel werd ook 

 
1 Zie De Tijd, 22 juli 1882 en Algemeen Handelsblad, 20 augustus 1882. 
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vastgelegd op een ansichtkaart, die een zeer dramatische, maar weinig realistische scene 

toont. 

 

Het eerste wat opvalt is dat er van een loopgraaf geen sprake is: de Belgische verdedigers 

hebben zich verschanst in wat lijkt op een gewelf onder een viaduct. Een aarden wal biedt 

dekking aan de soldaten in de voorste linie, die worden aangevallen door een op het 

achtergronddoek geschilderde Duitse legermacht. Veel belangstelling voor de tegen hun 

stelling gerichte stormaanval tonen de verdedigers niet: van de vijf soldaten vuren er twee 

een andere kant op, een is aan het herladen, een wacht blijkbaar met schieten tot hij het wit 

van de vijandelijke ogen kan zien en de vijfde kijkt belangstellend door zijn verrekijker. Toch 

stort een Duitse soldaat getroffen ter aarde. Een boom staat ondanks de felle beschietingen 

nog fier overeind. Van het riviertje de IJzer ontbreekt daarentegen elk spoor, zodat het 

tafereel en zijn titel maar een zeer twijfelachtig verband met elkaar houden. 

De officieren komen er niet best van af. Links staat een officier enorm heldhaftig met zijn 

sabel te zwaaien, zonder dat iemand enige aandacht aan hem schenkt. Hij lijkt een Brits 

uniform te dragen, wat zou kunnen betekenen dat niemand hem begrijpt. Bovendien heeft 

hij zich opgesteld achter een geïmproviseerde verbandpost met dakbedekking (onder een 

viaduct!). Een andere Brit is er in de voorste linie bij gaan zitten om een oppervlakkige wond 

te laten verbinden. Twee schijnbaar ernstig gewonde soldaten heeft de verpleger gewoon in 

de frontlinie laten liggen. Links tuurt een Belgische officier door zijn verrekijker, maar net 

als de schutters in de voorste linie lijkt hij meer geïnteresseerd in wat zich links van de 

stelling afspeelt dat wat er recht op hem af komt. 

In krantenadvertenties kondigde het Panopticum deze nieuwe beeldengroep aan als ‘hoogst 

spannend en interessant’. Maar zo’n verstilde beeldengroep kom maar moeilijk spanning 
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oproepen, zeker niet in vergelijking met de geënsceneerde filmbeelden die de bioscopen 

konden bieden. Een waarachtig beeld van de strijd aan de IJzer gaf het tafereel al helemaal 

niet, maar dat konden de meeste bezoekers niet weten. 

Later werd de Oorlogscollectie nog uitgebreid met twee andere scènes: een Rode Kruispost  

achter het front (met een Duitse gewonde) die evengoed op de gepubliceerde ansichtkaart 

met dezelfde ‘In de loopgaven aan de IJser’-titel werd gepresenteerd, en ‘In het hospitaal van 

koningin Elisabeth’, waarop het Belgische koningspaar aan het bed van een gewonde staat. 

Dat hospitaal was gevestigd in het voormalige hotel L’Océan in de Belgische kustplaats De 

Panne, ruim tien kilometer achter het front, waar koning Albert (1875-1934) zich na de 

terugtrekking van zijn leger uit Antwerpen in oktober 1914 had gevestigd. Koningin 

Elisabeth (1876-1965) had zo ‘haar’ hospitaal naast de deur. Al snel ontstonden er mythische 

verhalen over de koningin-verpleegster die elke dag in uniform een paar uur kwam 

assisteren, en in het tafereel werd zij ook als verpleegster afgebeeld. In werkelijkheid was 

zij er zeker niet dagelijks, noch in uniform, en beperkte haar rol zich veelal tot het moed 

inspreken van de patiënten en het personeel,2 dat nogal te duchten had van de eigenzinnige 

geneesheer-directeur, Antoine Depage (1862-1925).  

Wat interessant is aan de taferelen die het Panopticum wijdde aan de Grote Oorlog, is dat ze 

zich concentreren op de Belgische zijde van het front. In plaats van voor ‘neutrale’ 

onderwerpen, werd gekozen voor sympathie-uitingen aan de zo zwaar getroffen 

zuiderburen. De aanwezigheid van een flinke hoeveelheid Belgische vluchtelingen in de 

hoofdstad zal hier een rol bij gespeeld hebben. 

 
2 Evrard Raskin, Elisabeth van België: een ongewone koningin (Antwerpen: Houtekiet, 2005), 184-6. 


